
 
 
 
STELLING VAN THALES 
 
Als kind zie je een boom 
en dringt het niet tot je door 
dat ook hij klein is begonnen. 
 
Als man verbaas je je steeds weer 
hoe hard die kleine boom is gegroeid. 
 
Een kind. Een man. Een boom. 
De drie hoeken van het oog. 

 
 
 
 
 
 
 
 


